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Op een vrijdag in een klas 
Op de Oranjelaan 
Zat een leerling, heel correct en ook 
nog eens vooraan 
Altijd behulpzaam en super sociaal 
Wel honderd klassen, met jullie, ja 
jullie allemaal 
 
Dus ik zeg: 
Gaaf, dat jij bij ons op school zat. 
Gaaf, dat jij nu zelluf verder gaat. 
Gaaf, en maak er nog wat moois van. 
Gaaf, doe alles wat je kan. 
En ga, a, a, a - Ga, a, a, a - Ga, a, a, a 
Doe alles wat je kan 
En ga, a, a, a - Ga, a, a, a 
Gaaaaaa, maak er het beste van. 
 
 
Ik weet zeker dat jij je hebt gewerkt in 
het zweet 
maar ook veel gelachen 
En altijd veel beleefd 
Veel vrienden hier gemaakt 
Jij stond altijd voor ze klaar 
een topper, dat ben je 
je redt het volgend jaar 
dus ik zeg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gaaf, dat jij bij ons op school zat. 
Gaaf, dat jij nu zelluf verder gaat. 
Gaaf, en maak er nog wat moois van. 
Gaaf, doe alles wat je kan. 
En ga, a, a, a – Ga, a, a, a - Ga, a, a, a 
Doe alles wat je kan 
En ga, a, a, a - Ga, a, a, a 
Gaaaaaa, maak er het beste van. 
 
 
En: 
Gaaf, dat jij bij ons op school zat. 
Gaaf, dat jij nu zelluf verder gaat. 
Gaaf, maak er nog wat moois van. 
Gaaf, doe alles wat je kan. 
En ga, a, a, a - Ga, a, a, a - Ga, a, a, a 
Doe alles wat je kan 
En ga, a, a, a - Ga, a, a, a 
Gaaaaaaa, maak er het beste van. 
Gaaf! 
 


