Alles behalve school (Laat de zon in je hart - René Schuurmans)

Na na na na na

M’n werk, een vriend, m’n pa en moe
En ook nog naar de sportschool toe
Ooh het lijkt zo gewoon

Maar ik krijg toch gedonder

Gechill, gerook, een biertje toe
Van uitslapen word ik nooit moe
Ooh het lijkt zo gewoon

Maar ik krijg toch gedonder

De dagen gaan zo snel voorbij
Naar school gaan is toch niets voor mij

Oh waarom moet je naar school
want vrij zijn wil iedereen

het is een gegeven

tis je vrijheid opgeven

Oh waarom moet je naar school
want vrij zijn wil iedereen

het is een gegeven

tis je vrijheid opgeven

Een les, weer vrij, een tussenuur
Het broodje is weer veel te duur
Ach, zo gaat het op school

Tis voor ons niet bijzonder

Er - uit gestuurd door lerares
De reis duurt langer dan de les
Ach, zo gaat het op school

Tis voor ons niet bijzonder

De dagen gaan zo traag voorbij
Naar school gaan is toch niets voor mij

Oh waarom moet je naar school
want vrij zijn wil iedereen

het is een gegeven

tis je vrijheid opgeven

Oh waarom moet je naar school
want vrij zijn wil iedereen

het is een gegeven

tis je vrijheid opgeven

Ik ben heel gelukkig

Heb ook geen verdriet
Als ik aan de school denk
Zing ik dit lied

..... waarom moet je naar school
want vrij zijn wil iedereen

het is een gegeven

tis je vrijheid opgeven

Oh waarom moet je naar school
want vrij zijn wil iedereen

het is een gegeven

tis je vrijheid opgeven



